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PROGRAMMA 
 

 

Franz Schubert 
(1797-1828) 

Strijkkwartet in G, op. 77 no. 1 
Uit Rosamunde (1823) 
 

 -Entr’acte no 3 (Arr.Christiaan Boers) 
-Balletmuziek no 2 (Arr Hans Eijsackers) 
 

Wolfgang 
Amadeus Mozart 
(1756-1791)  

Kwintet in Es groot KV 452 (1784) 
 
I. Largo-allegr moderato 
II. Larhetto 
III. Allegretto 

 
  

 
 

PAUZE 
 
 

 
 

Ludwig Thuille 
(1861-1907) 

Sextet opus 6 in Bes groot (1889) 

 I. allegro moderato 
II. larghetto 
III. Gavotte: andante, quasi allegretto 
IV. Finale: vivace 

  

  

Onze liefde voor kamermuziek bindt ons.  We maken uitgesproken keuzes
uit klassiek, twintigste-eeuws en  hedendaags repertoire voor blazers en 
piano.

De spelers van het Hexagon ensemble zijn:

Wout van den Berg  –  fluit
Pauline Oostenrijk–  hobo (remplaçant)
Arno van Houtert  –  klarinet
Dorian Cooke  –  fagot (remplaçant)
Ron Schaaper  –  hoorn (remplaçant)
Frank Peters  -Piano
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Het Hexagon Ensemble zondagmiddag 6 oktober in de Koloniekerk. FOTO SIEB VAN DER LAAN

Het kleine, sobere Koloniekerkje
van Wilhelminaoord, van binnen
wit geschilderd, maar warm uitge-
licht, vormt op de fraaie zondagmid-
dag van 6 oktober het decor voor het
eerste Kolonieconcert van seizoen
2024/2025. Schel oktoberlicht
strompelt door de ramen, als een
van de laatste stuiptrekkingen van
de zomertijd.

Warm weerzien
Jas aan? Wellicht net te warm. Jas
uit? Misschien net iets te koud. Dan
maar een sjaaltje, denken velen. Ge-
lukkig is er koffie tijdens de pauze
om de bloeddoorstroming goed op
gang te houden. En gelukkig is er het
spel van het Hexagon Ensemble om
je aan te warmen.

Voor veel bezoekers is het een
warm weerzien. Ze komen al jaren,
en dus weten ze wat ze kunnen ver-
wachten: hartig klassiek. Centraal
tijdens het concert staat een illuster
Alpentrio: de overbekende groot-
meesters Mozart en Schubert —
componisten waar je geen voor-
naam van nodig hebt om te weten
wie het zijn — en de vrij onbekende
Ludwig Thuille, wiens wieg in het
Zuid-Tiroolse Bolzano stond. Uitge-
rekend zijn werk vormt het klap-
stuk.

Niet dat de andere werken het
aanhoren niet waard zijn. Integen-
deel. De twee delen die worden ge-
bracht uit het vrijwel vergeten to-
neelstuk Rosamunde, Fürstin von
Zypern vormen een prima opening.
Het zestal muzikanten opereert niet
helemaal in standaardformatie, ge-
beurt vaker in gezelschappen met
blazers, gunt elkaar de ruimte. Ieder-

een pakt zo zijn of haar momenten,
om daarna snel het stokje weer over
te geven.

De vijf blazers en de pianist, die de
groep keurig in het gareel weet te
houden, schakelen van Schubert
moeiteloos over op Mozart, die zelf
ook erg gefrappeerd was van zijn
Kwintet in Es groot. Hij omschreef
het in 1784 als zijn beste stuk ooit.
Toch, hoe fraai dit stuk ook is, de titel
‘hét spektakelstuk van het eerste Ko-
lonieconcert’ moet toch echt aan het
stuk van Ludwig Thuille worden ge-
geven. 

En dat is niet alleen omdat in te-
genstelling tot het Mozart-deel nu
wel alle muzikanten mogen spelen.

Energiek
Thuille mag dan geen plaats in het
collectieve geheugen hebben ver-

worven, met dank aan de vijf blazers
en de pianist van het Hexagon En-
semble is het een componist die vele
bezoekers nog eens zullen opzoe-
ken. Sextet opus 6 in Bes groot is niet
meteen een titel die heerlijk van de
tong rolt, de muziek klinkt er zelf
niet minder om. Krachtig, energiek,
maar bij tijd en wijle ook een stuk
om bij weg te dromen. Even de blik
afwenden en kijken naar het steeds
iets zwakker wordende licht dat
door de ramen valt, de ragfijne klan-
ken op je in laten werken. Om dan
weer op een positieve manier bij de

keel te worden gegrepen door de
zichtbaar gepassioneerde musici.

Na het slotakkoord illustreren
twee zinnen het concert perfect. Zin
één: „Ik heb eigenlijk meer met strij-
kers, maar ik ben blij dat ik toch ge-
gaan ben”, klinkt het in de zaal. Toch
gegaan, toch een prima middag ge-
had, toch kennisgemaakt met een
leuke componist, toch genoten van
het uitstekend spelende Hexagon
Ensemble. Daar kan een mens weer
even op teren. Zin twee: „Volgende
keer houden we wel de jas aan.”

Sfeervol eerste Kolonieconcert
TIM DE VRIES

WILHELMINAOORD Hexagons are the
bestagons is een redelijk populaire
uitdrukking op het wereldwijde
web. Van een muzikaal gezelschap
met de naam Hexagon Ensemble
mag derhalve absoluut wat worden
verwacht. Deze verwachtingen
worden waargemaakt bij de sei-
zoensopener van de nieuwe reeks
Kolonieconcerten.

■� Hexagon Ensemble vermaakt het publiek op een zonnige zondagmiddag in het Koloniekerkje

Centraal staat een
illuster Alpentrio:
Mozart, Schubert
en Thuille

De titel van het programma heeft hij
geleend van zijn grote inspirator
Herman Finkers. Hij zag op tv de
show Dat heeft zo’n jongen toch niet
nodig van de Twentse cabaretier en
wist meteen zijn bestemming: co-
medy op toneel.

Nou zijn de twee niet echt met el-
kaar te vergelijken, zij het dat ze bei-
den een zekere bevolkingsgroep ver-
tegenwoordigen. Risolles staat voor
de Indo’s. Omdat hij zelf binnen die
cultuur is opgegroeid kent hij die
door en door. Hij richt zich tot het
publiek als was het louter een bij-
eenkomst van Indo’s, bloedbroeders
en zusters. De blanken in de zaal,

consequent aangeduid als Belan-
da’s, zijn er ter opluistering en moe-
ten, als ze sommige Indonesische
woorden en uitdrukkingen niet

snappen, in de pauze maar even een
Indo aanschieten. 

De vermeende tekortkomingen
van de Indo’s worden, met een hoge

mate van zelfspot, breed uitgeme-
ten. Te laat komen, niet met geld om
kunnen gaan, onbekwaam in het ui-
ten van emoties en gemiddeld iets
kleiner geschapen zijn. Risolles
knalt in hoog tempo zijn monoloog
de zaal in en spaart daarbij niemand,
inclusief zichzelf. 

De Belanda’s krijgen zo nu en dan
een stevige schop na vanwege de du-
bieuze praktijken van hun voorva-
deren in het koloniale verleden. En
zo wordt iedereen aangepakt en is
alles weer in balans. 

Zo nu en dan komt Tante Eus het
toneel op als exponent van een ou-
dere Indo generatie. De dialogen
met Ricky zijn onderhoudend en
spreken een mate van nostalgie aan.

Muziek is bijzaak
De show van Ricky Risolles werd in
de theatergids gepresenteerd onder
de categorie ‘muziek’. Vandaar ook
de aanwezigheid van ondergeteken-

de, echter, muziek was maar bijzaak.
De toetsenist Laurens van Wessel en
gitarist Peter Warlich begeleiden
een paar liedjes, maar verder speelt
muziek een bescheiden rol. Ook de
zangkwaliteiten van Ricky en Tante
Eus zijn bescheiden, maar we zijn als
zielsverwanten onder elkaar, dus
daar maalt niemand om.

Volgens Risolles kent de Indo cul-
tuur geen beroemde slechteriken,
geen echte schurk. Ricky is er zelf
ook geen. Hij prikt en port wat, daagt
wat uit, maar het blijft vriendelijk
met een stoute ondertoon. Nakal is
het woord voor stout, hebben we ge-
leerd. Het ‘stoute’ van Risolles zit
hem vaak in de grapjes over seks en
scheten, veelvuldig aanwezig in de
voorstelling, en het provoceren met
een knipoog van de Belanda’s. Het is
allemaal onschuldig en levert, voor-
al voor Ricky’s etnische soortgeno-
ten, een gezellige avond lol trappen
op.

Even als Indo’s onder elkaar bij Ricky Risolles
BERT MIDDELBOS

STEENWIJK Voor een zaal met drie-
kwart Indo’s speelde stand up co-
median Ricky Risolles, eveneens
Indo, zijn voorstelling Dat heeft
zo’n Indo toch niet nodig. 

Muziek was bijzaak in de show van Ricky Risolles. FOTO ARTSTUDIO 23


